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Voorstel	van	 	Astère	Vercauteren	 		 	
zondag	24	maart	2019	

	 	
	

		
	 	 	

		

Weer	naar	Breskens	
		

	 	 	
		

rit	 km	 vertrekplaats	 vertrekuur	 		
grA	 133	km	 Sas	Van	Gent	 8.30u	 		
grB	 111	km	 Sas	Van	Gent	 8.30u	 		
grC	 86	km	 Sas	Van	Gent	 8.30u	 		
	

De	eerste	grote	rit	van	het	nieuwe	seizoen	vertrekt	net	over	de	grens,	namelijk	
in	 Sas	 Van	 Gent.	 Voor	 zij	 die	 willen	 is	 dat	 goed	 te	 doen	 met	 de	 fiets.	 Wij	
starten	t.h.v.	Westdam	1,	Sas	Van	Gent.	Daar	is	voldoende	parking.	
Wij	 fietsen	 dan	 onmiddellijk	 richting	 Belgische	 grens	 en	 na	 13km	 zijn	 wij	 in	
Boekhoute,	 het	 vissersdorp	 zonder	 haven.	 Het	
dorpje	Boekhoute	had	tot	1952	een	vissershaven	
dankzij	de	 zeegeul	 “De	Braakman”	die	het	dorp	
met	 de	 westerschelde	 verbond.	 Er	 was	 een	
bloeiende	 visserij.	 Maar	 de	 verzanding	 in	 de	

zeegeul	 leidde	 ertoe	 dat	 de	 Boekhoutse	 haven	 definitief	 van	 de	 zee	 werd	
afgesloten.					
Daarna	fietsen	we	dan	verder	naar	Sint	Magriete	(27km),	tijd	dus	om	de	grens	
over	 te	 steken.	 Aan	 de	 zijkant	 van	Oostburg	 gaat	 het	 verder	 naar	 Retranchement	 en	 het	 Zwin.	 Dit	 is	 het	
meest	westelijke	punt	dat	we	zullen	bereiken.	Nu	rijden	wij	langs	het	water	verder.	Er	staan	dan	57km	op	de	
teller	als	wij	door	Cadzand	fietsen.	Wij	rijden	nu	een	klein	stukje	terug	naar	het	binnenland	om	na	75km	door	
Groede	te	 fietsen.	Groede	 is	een	artistiek	dorp	waar	kunst	centraal	staat.	De	 inwoners	worden	papvreters	
genoemd	 vanwege	 de	 Groese	 paptaart.	 Dat	 is	 een	 lekkernij	 die	 vroeger	 door	 de	 landeigenaren	 aan	 de	
boeren	werd	aangeboden	als	die	hun	pacht	kwamen	betalen.	Het	is	een	soort	koek	gevuld	met	gele	room.	
Tijd	om	terug	het	water	op	te	zoeken	en	na	85km	zijn	wij	al	in	Breskens.	Het	gaat	nu	verder	langs	het	water	

naar	Hoofdplaat	waar	wij	verwacht	worden	in	hotel	“De	Vriendschap”	waar	wij	onze	
boterhammen	mogen	opeten.	Voor	diegenen	die	willen	kan	er	ook	iets	klein	besteld	
worden.	Wij	zijn	nu	95km	ver.	Na	het	middageten	gaat	het	verder	langs	de	dijk	naar	
Philippine,	het	mosseldorp	nr°1	bij	uitstek.	Van	hieruit	hebben	wij	nog	20km	te	gaan	
door	de	polder	naar	onze	startplaats	Sas	Van	Gent	(133km).		
De	 B-rijders	 volgen	 hetzelfde	 parcours	 tot	 1km	 voorbij	 Watervliet.	 Het	 gaat	 nu	
richting	Turkije	en	Oostburg.	Wij	fietsen	door	het	centrum	terug	de	polder	in	om	zo	

in	Nieuwvielt	terug	op	het	parcours	van	de	A	rit	te	komen.	Na	75km	zijn	wij	ook	aan	het	middageten.	Na	het	
eten	hebben	wij	nog	een	verkorting	en	laten	Philippine	rechts	van	ons	liggen	om	zo	na	111km	terug	aan	te	
komen	in	Sas	Van	Gent.	
De	 C	 rijders	 rijden	 hetzelfde	 zoals	 de	 B	 rit	 maar	 gaan	 niet	 naar	 Turkije	 maar	 naar	 Ijzendijke	 voor	 de	
koffiestop.	We	zijn	dan	30km	ver.	Nu	gaat	het	verder	richting	Breskens	en	Hoofdplaat	voor	het	eten	(57km).	
Na	het	eten	volgen	wij	 een	 stuk	hetzelfde	parcours	als	A	en	B	 tot	aan	den	Braakman	waar	wij	 een	 stukje	
langs	fietsen	en	zo	verder	door	de	polder	naar	Sas	Van	Gent.	Wij	hebben	dan	86km	op	onze	teller	staan.	
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